Cinsi Eskifiyat Yeni fiyat 


8 lira 36 kuruş... 10Lira 70 Kuruş 
...15 lira 38 kuruş.....8Lira 75 kuruş 

2 lira 83 kuruş 3llra 77 kuruş 

4 lira 10 kuruş 5 lira 25 kuruş 


8 lira 75 kuruş... 10 lira 50 kuruş 
«.Billra 75 kuruş... 13 lira 
44 lira 75 kurun ....14 lira 
55lira (12 iitre)..7S lira 


NOT: Bu fiyatlar illerin akaryakıt depolarına olan uzaklığına göre 5 ile 30 kuruş arasında değişiyor 


Halkımızın bugün bir parça rahat nefes alabilmesi için çözülmesi gereken iki sorun var. Birincisi pahalılığın, fiyat artışlarının sona ermesi. İkinci- si şiddetini hâlâ koruyan faşist tırmamşin durdurulması, Ne varki bu sorunların kapitalist bir düzende çözülmesinin olanaksızlığı her gün daha iyi anlaşılıyor. Geçtiğimiz Eylül ayında hükümet ekonomik dar boğazın biraz gevşemesi için petrole ve şekere zam yaptı. Bu zamlar ülkemizdeki kapitalizmin bir sonucudur. Aynı zamanda emperyalizme körü körü- ne bağlılığın bir sonucudur. Peki, bu zamlar ne getirmiştir? Ücretlerin dondurulmasını, küçük esnafın, zanaatkörların iflasa daha çok sürüklenmesini, enflasyonun, işsizliğin daha artmesmı,.. 

Halkımızın gittikçe yoksullaşmasini getiren pahalılık, başka bir tehlikeyi de beraberinde taşımaktadır. 
Faşist güçlerin daha da gelişmesi tehlikesini. Faşist güçler varoldukları yerlerde her zaman pahalik ve işsizlik gibi sloganların arkasına gizlenerek kendine kitle taban: yaratmıştır. Türkiye'de de pahalılığa karşı çıkıp kitlelerden yana görünüp kendine hiçte gözardı edilemiyecek kitle tabanı yaratmaktadır. Hergün onlarca insanımızı öldürürken, barış diye bağırmalarının sebebi budur. Çünkü feşizm her zaman halkların özlemlerine sahip çıkarak kanlı diktasını kurmuştur. Kurarken de yine kana, silaha, ciyanetlere başvurmuştur. 


devamı 3. sayfada 


ZAM 

Zamların hep durdurulacağı vaad edilir. Ama her vaadin arkasından zam gelir. 

è Çünkü kapitalist düzende parababaları hep kâr etmek isterler. 

e Çünkü ğımlıyız. 

© Çünkü İMF'ler, Dünya Bankası her verdiği 1 kuruşa karşı, 
5 kuruş götürebilmek için halkın 
daha çok sömürülmesini şart koşar. 


OLUM 

Çünkü ülkemizde faşizm tırmanmaktadır. Faşizm kanlı diktasını kurmak için halkın özlemlerine sahip çıkıp kitle tabanı yaratır. Bir yandan insanları öldürürken bir yandan da barış çığlıkları atar. 


emperyalizme ba- 


TERÖR 


Eylül ayı içinde özellikle Sivas, Van, K. Maraş, Malatya, Elazığ, Kayseri gibi illerimizde çok sayıda insanımız ölümüne neden olan olaylar bir rastlantı mıdır? 
Yoksa planlı bir faşist tırmanışın göstergesi midir? 

Faşistler mezhep ve ulusal ayrılıkları körüklerler. Toplu kargaşalıklar çıkartırlar. Böylece faşist diktalarını kurmak için zemin hazırlarlar. 

İşte bu nedenle ulusal sorunun ve mezhep ayrılıklarının daima körüklendiği bu illerimizi kendilerine pilot bölge seçmişler. 


CEPHE BİRLİĞİ 

Demokrasinin ezilmesi, faşizmin ve tekellerin egemen kılınması İçin tezgâhlanan bu oyunlara karşı işçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın da bir cevabı var elbet. Bu cevap, işçi sınıfımızın örgütlü gücüdür. Onun öncülüğünde tüm ilerici güçlerin eylem ve örgütlü cephe birliği gerçekleştirilimeden tekellerin egemenliği kırılamaz. Faşizm yok edilemez. Halkımızın çıkarları korunamaz. 

Tek çıkar yol güç ve eylem birliğidir. 


MEZARCI 
ALIŞIKLE O 
DURSUN YILMAZ ime â 


, 


KONUŞTU: | 


“Biz gömmekten 


A Celik 


tarafindan 
ÜSTE 


bıktık, onlar öldürmekten 


bıkmadı” 


— 


GAZETEMİZ 
KASIM AYINDAN 
İTİBAREN DERGİ 
OLARAK 
YAYINLANACAK 


Gazetemiz KADINLARIN SESİ'nin 40. sayısı elinize geçtiğinde boyunun değiştiğini, sayfa sayısının çoğal dığını göreceksiniz. Bu kararı okuyucularımızın önerilerini değerlendirerek aldik. Daha geniş kitleye seslenmeyi .amaçladığımız dergi 24 sayfa olacak 

Sayfa adedinin artmasıyla yükselen maliyet, kâğıt dizgi, baskı; film, mücellit fiyatlarına gelen zam nedeniyle fiyatını da 5 TL. yap- 


Sadece bu ay 

> içinde 48kisi 

siyasi cinayete kurban gitti 


Yılbaşından bu yana Tür kiye'de meydana gelen anarşik olaylar, alınan çeşitli önlemlere rağmen azalmayp aynı hızla devam ediyor. Yapılan resmi açıklamalara göre, yılbaşından bu yana 452 kişi öldü. Sadece içinde bulunduğumuz eylül ayının 24 gününde meydana gelen anarşik olaylarda ise ölenlerin sayısı 48'e ulaştı, 


mak zorunda kaldık 

Dergimizde Türkiye ve Dünya İlerici Kadın hareketnden haberlerin yanında, eğitim, araştırma, röportaj, hikâye, dünya olayları, işçi ve sendika haberleri, mizah, sanat, bulmaca, ana ve çocuk sağliği ile ilgili yazılar ve resimler bulacaksınız, Ayrıca: okuyucularımizdan gelen mektuplara, haberlere, yazı, resim ve $iirlere de yer vereceğiz. Dergimizde yarınımızın kuruculari çocuklarımza da bir sayfa ayırdık. 

Kasim 1978'de, 40. sayimızda, KADINLARIN SESİ DERGİSİ'nde buluşmak umuduyla. 

Kadınların Sesi Gazetesi 


İLK ÖĞRETİM 
PARASIZDIR eo 


BAŞLANGI 
2500 TL O URSA”. 


m~ yorumsuz — 


Hotel,,de bir gecelik 
“komple 


roty tea ve aen Em 45 $ pa ilk ar Se; MTA BADLA Kard MATMASLAN OA MİDİR SUNİ, 
308 LİRAYA Piute oi 


a pansiyon, 
wv iğ üçreti 300 
iR Ei A 


A, 4 EN A 

Çocuklar... 7 yaşında, 8 - 
10 yaşında çocuklar. Cıvıl, 
cıvıl. Okul bahçelerini, sınıfları doldurmuşlar. 

Evet, okullar açıldı. Bir yanda emekçi çocukları için yaklaşması bile hayal olan kusursuz okullar. Diğer yanda bahçesi, çocukları barındırmaya yetecek dersliği bile olmayan okullar. Okul olmadığından çocuklarını nereye göndereceğini düşünen analar, babalar, okumaktan yoksun binlerce çocuk. 

Tek tek geziyoruz bu okulları gezebildiğimizce. 
Sonra da mağazaları: 

Okul çantası: 300 TL. 

Önlük: 250 TL. 

Ayakkabı: 400 TL. 

Külotlu çorap: 75 TL. 


Yaka: 30 TL. 
Defter, kalem, silgi: 40 
TE 


Boya kalemleri: 60 TL. 

Pantolon: 200 TL. 

Palto: 600 TL. 

Kitaplar: 100 TL. 

Yardımcı ders araçları: 
250 TL. 

Asgari ücret: 2400 TL. 

Oysa, ilk öğretim Parasızdır. 

Oysa, devlet, herkese eşit şartlar altında, eşit eğitim 


ADANA TEKEL İŞÇİLERİNDEN 


hakkı tanımakla yükümlüdür. 

Bu «OYSAvlara en iyi yaniti bir gecekondu mahallesinde oturan Döndü'den alıyoruz: 

«Bizim küçük kizi da okula verdik. Ablasıyla gidiyorlar. Her şeyi almak gerek, Birine al öbürüne alma olmuyor. Tek maaş yetmiyor artık.» 

Asgari ücretle, ya da düşük maaşla çalışanların bu masrafları karşılamaları olanaksız. Velilerden okulun harcamaları için para istenmesi de ayrı bir sorun. 

Bir başka anneyle konuşuyoruz. Çocuklara yeni yer temin edilmeden yıkılan o- 


nd AF ; 


wA ias kullarını anlatıyor: «Olkmey: danı'ndaki okula göndermekten başka çare yok. Ama orası da çok uzak. Ana caddede arabalar vızır vızır. 
Nasıl geçer çocuklar o yoldan» 

Döndü'ye, Kezban'a «devletin herese eşit şartlar altında parasız eğitim hakkını tanımakla yükümlü olduğunu» söylüyoruz. Bunu gerçekleştirmiş ülkelerin olduğunu anlatıyoruz. Düşünüyorlar.... 

Analar, babalar çocuklarının eğitiminden, geleceğinden kuşku duyuyorlar. 
Eğitim sorunlarına çözüm bulunsun istiyorlar. 

Bu birlikte hareket edip, sorunların üstüne gitmekle gerçekleşecektir. 

— Parasız ders kitabı, araç -gereç için, 

— Sınıflardaki aşırı kalabalığın önlenmesi için, 

— Hiç değilse öğrenci okuldayken bir öğün parasız beslenme için, 

— Okullarda koruyucu hekimlik ağının kurulması için, 

— 1979 Uluslararası Çocuk Yılı (UÇY) için görev başınd... 


| 


Yalçın: ERSEN 


İstanbul'da 9 yetiştirme yurdunda kalan 2 bin çocuğun açlıkla karşı karşıya olduğu belirtildi 


CHP İstanbul Milletvekili Şükriye Tok, İstanbul'daki 9 yetiş. - tirme yurdunda kalan2 bin çocuğun Milli Eğitim Bakanlığının te tumu nedeniyle açlıkla karşıkarşıya bulunduğunu söylemiştir. 


Yirminci yüzyılda bir yaşam dramı 


MEKTUP VAR 


KADINLARIN SESİ gazetesine, 

Ben bir Tekel işçisi olarak Türkiye'deki tüm Tekellerin sorunlarını dile getirmeğe çalışacağım. 


Tekel işyerinde çalışanların çogu kadın. Vardiya sistemine göre çalıştırılıyoruz. Çalışma köşulları bizleri iki defa ezilmekten kurtarmıyor, Klimalar çalışmıyor, sıcak bir yandan zehirli nikotini teneffüs etmek bir yandan. Ayrıca susuzluk var. Belediyenin defalarca içilemez raporu verdiği suyu içmek var. Kreş var. Fakat bakım yok. Bir ayda üç ana çocuğunu yitirdi. 
Teşhis zatürre. Esas neden ise bakımsızlık ve ilgisizlik. Biz tüm bunların farkındayız. 

Bizlere çalışma kapsamında hiç bir hak tanınmamaktadır. Ustalarla aramızdaki en ufak bir sürtüş- 


mede, kendi aramızda sürgün yeri adını verdiğimiz yere sürülürüz. 
Sürgün yeri fabrikanın en sıcak köşesi olup, çalışma saatlerinde bir an bile işimizi bırakamadığımız cehennemi anımsatan bir yer, Fakat tüm bunlar bizi mücadele- 


.den yıldırmayacaktır. Biz İKD'liler 


olarak ve örgütlendiğimiz sürece bu sorunlarımızın çözüleceğini inancımız sonsuzdur. 

Buradan tüm Tekellerdeki kadın işçilerimize sesleniyoruz. 

Gelin İKD'yi tanıyalım, örgütlenelim, tüm bu aynı olan sorunlarımız için tek bir çatıda İKD'de mücadelemizi verelim. 

Bu köşede sorunlarımızı dile getirmek umuduyla selamlar ve sevgiler. 

Tekel işçileri adına 
E, YİĞİT 


baştarafı 1. 


sayfada 


Bugün söylenenlerin aksine Türkiye'de faşist tehlike azalmamıştır. 
“Baskı ve cinayetler tek tek sokakların çerçevesini aşmıştır. Mezhep ve ulusal aynlıklar tahrik edilerek toplu kargaşalıklar çıkarılmıştır. Bir çok insan öldürülmüş, şehirlerde hayat felce uğratılmıştır. Sivas olayları bunun 


en son örneğidir. 

Bu cinayetlerin yanısıra hükümeti düşürmek için yoğun çabalar da harcanmaktadır. CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu'nun istifasıyla hükümetin çözülüp dağılması düşünülerek faşist dikta için olanaklar aranıyor. Ya da faşist güçler kullanılarak tekellerin öteden beri istediği AP-CHP koalisyonu kurularak CHP'ni iyice sağa çekmek, CHP' ndeki ilerici güçleri tasfiye etmek, deha rahat at oynatmak özlemleri gerçekleştirilmek isteniyor. 

Tüm bu olaylar yaşanırken toplumsal anlaşmalarla tekelci burjuvaziye hoş görünüp işçi sınıfına Sirt çevriliyor. CHP dışındaki sol güçler tanımak istenmiyor. Bu tavır bir yandan işçi sınıfının, ilerici ve demokrasiden yana güçlerin mücadelesine zarar verirken, bir yandan da tekelleti daha egemen hale getiriyor. Oysa işçi sınıfının örgütlü gücüne dayanmedan, işçi sınıfı başta olmak üzere ilerici güçlerle eylem ve örgütlü cephe birliğine girmeden tekellerin egemenliği kınlamaz, halkımızın çıkartari korunamaz. 


BİR KADIN 


ÇOCURLAR BERLEYEMEZ 


ÇOCUKLAR BUGÜNÜMÜZDÜR 


Çocuklarımız yarının büyükleridir. Yarının işçileri, emekçileri, öğretmenleri, doktorları, bilim adamlarıdır. Oysa bugün dünyamızın yarısından fazlasında çocuklarımızın çoğu dünyaya gözlerini ebesiz, doktorsuz açıyorlar, Açlık ve sefaletten ölüyorlar. Ufacık yaşta çocukluğunu bilmeden çalışıyor, Çiraklık yapıyor, ekmek parası kazanmak için uğraşıyorlar. Bugün dünyada 6-15 yaşları arasındaki çalışan çocukların sayısı 40 milyonu aşmaktadır. Çocuklarımızın çoğu kreş nedir, yuva nedir, okul, hastane nedir bilmiyorlar. Bu ço 


da davullar eşliğinde vi cynaniyordu. Herkes Kırkpınar güreşlerini seyretmek için tüm ailecek hatta köycek göçüp gelmişlerdi Edirne'ye. Vardık yanlarına. Aralarına bizi de kabul ettiler. 
Edirne'nin Meriç kazasından Emine teyzeden kendisini anlatmasını istedik. O bize binlerce Emine Teyzenin yaşamını farkında olmadan anlattı. Kendi dilin- den dinleyelim Emine Teyzeyi : 


BARIŞ SAVAŞIMI 
GELİŞİYOR 


Bu yil 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlamalarının yanı Sıra Istanbul'da Barış Derneği tarafindan düzenlenen bir toplantı yapıldı. 

Toplantı 1979 yılı içinde İstanbul'da, Türkiye Barış Derneği ve Dünya Barış Konseyi'nin çağrısı üzerine yapılacak olan «Balkan- 


lar ve Ortadoğu'da ekonomik, teknolojik ve kültürel işbirliği Konferansının hazırlık toplantısını oluşturuyordu. Hazırlık toplüntısına DBK'dan ve ilgili ülkelerin Barış Komitelerinden temsilciler katıldılar. o Toplantı sonucunda, çok geniş kapsamlı olan bu konferansın ikinci bir hazırlık toplantsı gerektirdiği konusunda anlaşan delegeler, 2. toplantının tarihi ve düzenlenmesi konusunda Türkiye Barış Derneğine tam yet 


FAHRİYE MADENOĞLU 


Fahriye Madenoğlu işçi sınıfı ve ilerici kadın hareketinde başarıl savaşım veren bir işçi arkadaşımız. 5 yıldan beri işçilik yapıyor. Türk-İş'e bağlı Petrol-İş Sendikasının İzmir Şubesinin son clağanüstü genel kurulunda yönetim kuruluna seçildi. 

Fahriye arkadaşımız gerek işverenlerden, gerekse yakın çevresinden, yürüttüğü savaşim uğruna çeşitli baskılara uğradı. Kendisi bu baskıların nedenlerini şöyle sıralıyor: «Kadınlara ülkemizde ikinci sınıf vatandaş gözüyle bakılıyor. Eğitimsiz bırakılıyor. Evinin dört duvarı arasına hapsediliyor. Saçı uzun akli kısa kabul ediliyor. Savaşımdan uzak tutuluyor. Bu yanlış görüşlerin yok edilmesi için savaşım varilmedikçe, bu baskılar devam edecektir.» 

Fahriye arkadaşımıza yeni görevinde başarılar dileriz. 


orak biçmeye gidiyiz. Kocam si- 


cuklar toplumda nüfusun yarısından fazlasını kapsayan. işçilerin, köylülerin, emekçilerin çocuklarıdır. 

Gene aynı kapitalist toplumlar- da öyle çocuklar var ki, okullarına en lüks arabalarla gidiyorlar. Yiye-Geklerin en iyisini yiyorlar. Konutların en güzelinde oturuyorlar. 
Bunlar nüfusun çok azınlığını kapsayan parababalarının (kapitalistlerin) çocuklarıdır. 

Durum böyle iken ülkemizde ve diğer kapitalist ülkelerde silahlanma için milyarlarca lira ayrılıyor. 

Oysa bu milyarlar çocukların 


ğırtmaç. 100 lira almak için subah altıdan akşam altıya çapa sallıyız. Ers kızanla günde on ekmek yiyiz. Yazın 4 ay çalışırız. Kışın iş yek. Toprağımız yok. Kışı soğukta geçirdiğimiz çok olmuştur. Kendimize iki dönüm yer açtık diye hapis ve para cezasına çarpıldık. Bir de ektiklerimiz elimizden alindi. Kızanlar okuma yazma bilmez. Okumak için para 


ki verdiler. Türkiye Barış Derneğinin bu konuda gerçekleştirdiği gündem önerisi de yabancı dele- 


gasyonlar tarafından çök geniş ve ilginç olarak nitelendirildi. Banuş Derneği halen ikinci hazırlık tcplantısı ve konferans çalışmalurını sürdürmektedir. 


( 


Wi 


mutlu yaşıyabilmesi, eğitimin parasız olması, kreş açılması, okulsuz, hastanesiz, yolsuz, ışıksız köylere ulaşılması için harcanmalıdır. 

Bizler tüm emekçiler, analar unutmamalıyız ki çocuklarımızın gerçek mutluluğu ancak sömürüsüz bir toplumda gerçekleşebilir. 

Ancak bugünden de çocuklarımızın sorunlarını daha geniş kamuoyuna duyurmak ve çözüm bulmak için, 1979 Uluslararası Çocuk Yılı çalışmalarına omuz verelim, sesimizi duyuralım. Çünkü; 

«Çocuklar bekleyemez. Çocuklar bugünümüzdür.» 


KIRKPINAR'DA 
EMİNE BACILAR DA 
VARDI 


lazım çünkü.» Bunları anlatırken düzene, paralı eğitime karşı çıktığının farkında değil. Verem başlangıcı olan çocuklarına ilaç alamadıklarını, doktorun çocukların düzelmesi için et, süt, bal tavsiyesini şaşkınlık, alay, acı dolu bir ifadeyle anlattı, Sonra, «Devlet bize, bizim gibi topraksızlara azıcık toprak verse yc... Biz de soğan patates eksek. Kışın aç kalmaktan kurtulsak.» 

Emine bacı bize  topraksızlıkların, tarım işçilerinin dertlerini bir çırpıda anlatıvermişti. Kadınların Sesi Gazetesini gösterdik. «Aman bizim de resmimiz çıksın, derdimizi herkes öğrensin» dediler. 

Emine (o teyzelere (mesajımız; açlıktan kurtulmaları için, çocuklarinın mutluluğu için birleşmeliyiz. Bizim birleşen gücümüz herşeyi yenecektir. 

Hazırlayan 
İKD Edirne Şubesi 


Bölge 
Sekreterleri 


Toplantısı 
Yapıldı 


İKD Merkez Yönetim Kurulu Bölge Sekreterleri ile 5-6 Eylül 1978. tarihlerinde bir toplantı yapmıştır. Toplantıda yeni örgütlenme hedefleri tartışılmış, 6 ay içinde yeni 21 şube, 40 temsilcilik açılmasına karar verilmistir. 

Ayrıca toplantı sonunda, ülkemizin eğitim : düzeyi değerlendirilmiştir. Okuma yazma oranının çok düşük olduğu gözönüne alınarak yeniden bir okuma yazma seferberliği açılması hükümetten istenmiştir 


1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ 
GÜNÜ nedeniyle, İlerici Kadınlar Derneği (IKD) 31 Ağustos 1978 günü Taksim alanında bir gösteri düzenlemiştir. Barış gösterisi kalabalık halk tarafından ilgiyle izlenmiştir. Derneğin 


üyesi olan kadınlar çocuklarıyla birlikte Nötron Bom- 


basına HAYIR yazılı göm- 


lekler giyinmiş olarak, ba- 


rış bildirisini dağıtmışlar ve 


insan soyunun kırımı olan 


Nötron Bombasını protesto etmişlerdir. 


İLERİCİ KADINLAR 
DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 
YENİ YERİNE TAŞINDI. 


İKD Genel Merkezi'nin yeni adresi şöyledir : Cumhuriyet Bulvarı, 25/5 


HARBİYE-İSTANBUL 


TÖB-DER eski genel başkanı Gazioğlu'na cevap: 


İKD Genel Sekreteri 
Zülal Kılıç basına ve kamuoyuna aşağıda- ki açıklamayı yapmıştır, 

Faşizm özlemcileri, kendilerini yenebilecek tek gücün tüm ulusal demokratik güçlerin cephe birliği olduğunu çok iyi biliyorlar. Bu birliği engellemek; hatta ilerici örgütleri içinden parçalamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ne yazık ki, bu gerçeği «soldaki bazı kişiler aynı açıklıkla göremiyor, emperyalist ve işbirlikçi çevrelerin tuzağına düşmekten kaçınamıyor. 

Birkaç gün önce TÖB- 


DER Genel Başkanı sıfatıyla demeç veren Gültekin Gazioğlu, TÖB-DER kongresi nedeniyle İKD'ye saldırdı. 
Gazioğlu, İKD üyelerinin delege olmadıkları halde kongreye girdiklerini iddia ederek, İKD'yi TÖB-DER'in içişlerine karışmakla suçluyor. 

Gazioğlu'nun bu davranışının temelinde herhalde kendi örgütü içindeki başarısızlıklarını diğer örgütlere saldırarak gizleme çabası yatmaktadır. 

Yoksa Gazioğlu da İKD'- nin hiçbir örgütün içişlerine karışmamakta, örgütsel bağimsızlığa azami saygıyı 


göstermekteki titizliğini çok 


KRALİÇEYE 
ARMAĞAN: 


Kapitalist ülkelerde ve Türkiye'de de her yıl güzellik yarışmaları düzenlenir. Gençlik güzeli, karpuz güzeli, plaj güzeli, si- 


iyi bilir. 

Ama acaba kendisi aynı tutumu gösterebilmişmidir? 
Gazioğlu'nun başkanlığı döneminde, TÖB-DER Merkez ve Şubelerinin, İKD'yi bölmekten başka hiçbir amaca hizmet etmeyen «Kadın Dayanışması» gazetesinin hazırlanma ve dağıtım büroları olarak kullanıldığını inkar edebilir mi? 

Eğer örgütlerin içişlerine karışma nedeniyle sorulacak bir hesap varsa, bunu yapmak, yazılı belgelerle başka dernekleri aynı alan- da, yeni bir dernek kurmakla tehdit eden Gazioğlu'nun değil, İKD'nin hakkıdır. 


g zamansız boşaltılan 


yurtlar öğrencileri 


“5 sokakta bıraktı 


Aralarında İKD'nin de bulunduğu 40 demokratik örgütün ve çok sayıda kız öğrencinin katıldığı bir basın toplantısı yapılmıştır: 


23 Ağustos'ta Uzunköprü'ye 
bağlı Yeniköy'de 500 kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenlenmiştir. Köyün zenginlerinden birinin acacağı pavyonu protesto etmek için düzenlenen yürüyüşte «Pavyon değil iş», «Pavyon değil kreş» 


eg lr 


GÜZELE: özeni: 


Toplantı yurtların kapatılması ve özellikle kız öğrencilerin sınav döneminde sokak ortasında bırakılması kınanmıştır. 


«Povyona okan para alınterimizdir» gibi pankartlar taşınmıştır. 
Yürüyüşün sonunda bir köy kadinıyla iki İKD üyesi konuşma yopmış ve köy kadınlarının topladıkları 1200 imza Uzunköprü Kaymakamına verilmiştir. 


nema güzeli, dünya güzeli seçilir. Genç kızlar da büyük umut- Oya v larla katılırlar en güzel olmak için. Yarışmanın sonunda şan, Ama sonuçta aşırı tüketim için bir reklâm aracı olarak kullanıl- meyi, gezm şöhret ve para vardir çünkü, mıştır. Ayrıca emperyalizm geniş kadin yığınlarını da bir güzel- Ama haya 

Yarışmayı düzenleyenlerin amaçları ise reklâmdır. Daha lik anlayışıyla koşullandırmıştır. Artık birçok genç kız güzel ol- rakkamlarlı fazla kârdır. Kadınların bir eşyadan farkı yoktur gözlerinde. Gü- mak için kraliçe gibi giyinmeye, aynı parfümü, makyaj malze- tan ve ev | zelleri bir süs aracı olarak kullanırlar ve eşyaların reklâmını ya- mesini kullanmaya başlamıştır. Peki bu genç kızlarımız gerçek- de geçirdi parlar, Kraliçe de razıdır buna. Para ve şöhrete kavuşmuştur. ten güzel olabilmişler midir? Peki a 


YABANCI BASIN İLERİCİ KADIN HAREKETİMİZİ 


ÖVÜYOR 


y 


Where extreme poverty affects so many children 


«Türkiye'de yeksulluk en fazla çocukları etkiliyor.» 


WOMEN dergisi 


İKD'nin üye olduğu UDKF' nin 3 ayda bir yayınlanan dergisinde ülkemiz çocukları tanıtıldı. 

«Türkiye'de 16 milyon çocuk var. Bunların 1.5 milyonu ailesinden uzak, eğitim ve bakim görmeden yaşıyor. 12-14 yaşında 1 milyon çocuk ailenin diğer üyeleri- ne bakmak için çalışıyor. 
Sağlıklı doğan 1000 çocuktan 150'si 1 yaşına varmadon ölüyor. 

Okul az, kreş az, eğitim, hastane ve ilâç yetersiz. 


HASKÖY'DE GÜZELCE : TÜKETİM KOOPERATİFİ 
AÇILDI 

Bölge halkının. uzun bir za- 


“mandir sürdürdüğü çalışmalar 


sonucu 9 Eylül günü Güzelce Tüketim Kooperatifi açıldı. Açıışını İKD Genel Başkanı Beria Onger'in yaptığı törene bölge halkı ve çeşitli demokratik örgüt temsilcileri katıldı. Beria Önger yaptığı konuşmada örnek çalışmalarından dolayı halkı kutladı ve başarılar diledi. Bu kooperatifin kurulmasıyla üretici ile tüketici arasındaki aracıların kalktığını vurguladı. İKD'lilerin de yer aldığı tören ilgi ve sevinçle izlendi. 


r. Bir firmada daktiloluk yapmaktadır. Giyin- 


İKD'ye tüm demokratik hakların alınmasında büyük görevler düşüyor. 

İKD ile dayanışmamızı sürdüreceğiz.» 


«HEURES 


CLAİRES»den 

İKD'nin 2. Olağan Genel Kuruluna konuk clarak katilan Fransiz Kadınlar Federasyonu Temsilcisi İKD'yi ve İKD'lileri Heures Claires adlı dergide Fransiz kadınlarına tanıttı. 

Dergi İKD'lileri, yüreklerinde özgürlük istemi ile anti-faşist savaşımı günlük yaşamlarına geçirmiş yiğit kadınlar olarak 
© 60 kadının okuma yazma bilmediği ülkemizde kadın hak ve özgürlüklerinin alınmasında yaşam koşullarının düzeltilmesinde İKD'nin işlevini övüyor. Fransiz kadınlarını İKD ile dayanışma- 


“ya çağırıyor. 


Tugay Yolu Kültür Derneği Başkanı aynı zamanda bir İKD üyesinin kocasi Ahmet Yaltırak, yine aynı bölgedeki evine gelen Faşistlerin açtığı ateş sonucu yaralandı. 

Olay 21 Eylül perşembe günü meydana geldi. Ak- 
.şam.saat kapıya gelen iki kişi subay emeklisi olan Ahmet Yaltırak'a «baş çavuşum biz geldik açın» diye sesleniyorlar. Tam kapı açılırken ateş edip kaçıyorlar. 

İKD üyesi Güzide Yaltırak'la konuştuk. «Kocamı daha önce bölgedeki ülkü ocaklı faşistler tehdit etmişlerdi» diyor ve ekliyor. 
İsteseler kccamı vuranları bulurlar. 


d 


t 


tanımlıyor. * 


UDKF'nin bu yıl Moskova'da yapılan konsey toplantısında, altı yildir Genel Sekreterlik görevini büyük bir başarı ile yürütmekte olan Fanny Edelman, ülkesi clan Arjantin'e dönmek üzere görevinden ayrıldı. 
Konsey onun yerine Mirim Vire-Tuominen'i Genel Sekreter seçti. 


Fanny Edelman İKD'ye veda mektubu yollamıştır. 
UDKF Genel Sekreterliğine seçilmiş olan Miriam Vire-Tuominen, 15 Ağustos 1919'da Finlandiya'da doğ- 


muş. 1949'da, dünya barış hareketinin Paris'teki kuruluş kongresine Finlandiya delegasyonu ile katılmış. 


Grev ziyareti ve 


Te 


Finlandiya Barış komitesi- 


nin kurucularından olan Vire-Tuominen, 1949'dan itibaren bu komitenin de genel sekreterliğini yapmakta. Aynı zamanda Dünya Barış Konseyi başkanlık divani üyesi de olan Vire- 
Tuominen, 1955 ve 1965 
Helsinki Barış Kongrelerinin örgütlenmesinde etkin görevler almış, 1966'da Uluslararası Lenin Barış Ödülü’- ne layık görülmüştür. 

Miriam Vire - Tuominen, 1975'de Berlin'de Dünya Kadınlar Yılı Uluslararası Kongresinde, Finlandiya demokratik kadın hareketini temsil etmiştir. 1970'ten beri ise, Finlandiya'da parlemento üyesidir. 


İKD'li bir bacı 


© Şişli Şubesine bağlı temsilciliklerdeki kadınlar, Saks fab- 


ziyaretlerden birini okuma-yazmayı İKD kurslarından öğrenmiş olan Fidan Şahin şöyle anlatıyor: 


Sa tis 
Fabrikasindaki 


*yasadakı grev“ hakım 


ayazağa 


işçilerin 


kutlanaRak greve 
gizziler hayaın 591 
tarzar içinde gıreve 


giden işçilerimiz! 


kagiz he ikl 4i xe ev kad ns ar cig ak Ziyaret 


tjk biz ikgii ekmkolarş 


k Sömpuken Și kerio 


yanında alacgimızi birkes 


Dalja betiv ik ofis ar rmka 
Fidan Şahın 


mayn dinlenmeyi her insan gibi o da seviyor. 
nmasi gerek. Kargacık burgacık harfler ve naktan gözleri daktilonun tuşlarına vurmakn elleri, tırnakları bozulmuş. Onun da yüzünılların izleri var. 

çirkin midir? 


Fatma bacı köyde oturur. Bir düzüne çocuğu vardır. Gün ağarmadan kalkar. Evinde su, elektrik, medeniyet yoktur. Tarlada, bahçede, evde hep-o çalışır. Elleri nasırlıdır. Yüzü, İlikleri donduran soğuktan, insanı kahreden sıcaktan kara sarıdır. Kıriş kırıştır. 

Peki ama Fatma bacı çirkin midir? 


Ayşe bir fabrikada işçidir. Gün boyu değer yaratır. Hakkmı almak için savaşır. Grev alanlarında nöbettedir o. Ciğerleri gün boyu yuttuğu tozlarla, kulakları makinaların gürültüleriyle, gözleri dinlenme özlemiyle dolu döner evine. Sonra ev işleri ve yeniden İş. 

Peki ama Ayşe çirkin midir? 


EVLİLİK NEDİR? (2) 


«Onsekiz yaşındayken, yakışıklı ve maddi durumu iyi olan birisiyle evlendim. Onun asıl önemli olan yanlarım tanımadığımı çok sonra anladım. Kadınları ev işleriyle uğraşan, çocuk doğuran, cinselliğini doyuran bir mal olarak görüyordu. 
Bu yüzden evlilik dışı ilişkileri kendine bir sayıyordu. 
Kişiliğimi yitirmeye, bir makine haline gelmeye başladığımı farkettim. İki yıl önce kocamdan ayrıldım. Çocuğumla oturuyorum. Şimdi çalışıyorum. Geç de olsa oğluma ve topluma yararlı olmak için yorulmanın onurunu ve mutluluğunu tattım.» 

(G. D. — Memure) 


Bu arkadaş gibi pek çok kadının evlilikte aradığı mutluluğu bulamadığını görüyoruz çevremizde; Bir kısmı çocuklari ciduğundan, çevrenin baskısından ya da geçim derdinden buna çok zcr son verebiliyor. 


Bir kısmı ise çektiklerini bir vazgı alarak görüyor, katla miyor. 

Görüycruz ki evlilikten beklenen bir düş ise, toplumsal ve kişisel gerçekler yalanlara o dayandırılmışsa, evlilikde mutsuzluk kaçınılmaz bir sonuç oluyor. Top- 


yargılarının bedelini en ağır şekilde . ödeyen kadınlar oluyor. 

Oysa insan olarak en yüce değeri, emeği yaratma- 


da kadının erkeğiyle birlikte var olacağı bir düzende kadına saygı duyulacaktır.. 
Eşler birbirine göstermelik değil, gerçek bir saygıyla davranacaklar. Hiç bir çı kar düşünmeden, ailenin vı toplumun mutluluğu için savaştıklarından sevecekler birbirlerini. Sorunların: birlikte hisedip, birlikte cö- 
“ümleyecekler. Günlük ha- 


le 4 
Falliyéli Abinet Orukgi YE opi Teslime Ör ahit. vat Vicit t, an ME 


3 yılda 7 çocuk doğurdu 


20 yasında evlenen ve bugün 


43 yaşımda olan Fethiyeli Tesime i 


Ocakçı "Artık doğum luna başlayacağım” dedi 


yatta dayanışmayı bilecek lër 

Ancak böyle evlilikler kişileri mutlu ve güçlü yapar, En büyük dileğimiz çoecuklarımızın, arkadaşlarımızin böyle sağlıklı evlilikler yapabilmesi. 


lerce bu keonudaki so- 


runlarımıza gene eleie çö züm arayccöğiz. Bize mut aka yazın 


ys olan. çocaklarıyla bereli 


SOLDAN SAĞA: 

1 — Ülkemizde doğum yapan anneletin bir türlü uzatulmayan istirahat süreleri. 
2 — İsmi güzel bir meyva. 
Yedirip, içirme. 3 — Takımın kısa yazılışı, (Tersi) alfabe- nin üçüncü harfi. (Tersi) birdenbire, 4 — Kuzu sesi. Kadın sorununu sınıfsal temele oturtmayan, kadının erkekle eşitliğini savunan görüş, 5 — Gözleri görmeyen. 
Yerine bırakan. İlâve. 6 — (Tersi) ince teneke. En kısa zaman süresi. Beyaz renk. 
7 — Ülkemizde İKD'nin savunduğu ve toplumsal bir işlev sayılması gereken haklar. 8 — Bir nota. Bir hayvan. 9 — (Tersi) işçi sınıfının uluslararası savaşımın- da önemli bir yer tutan, içinde IKD'nin de bulunduğu hareket. 10 — Dünya Kadınlar Günü. Evin bölümlerinden. 11 — Tantalın simgesi. (Tersi) ufak kırılmış ağaç dalı. 12 — Ayakkabı altlarına yapıştırılan bir çeşit kauçuk. Damarlarımızda dolaşan. Kırmızı renk. 14 — Rusya'da bir küçük burjuva köylü demokrasisi ideolojisi. 
Çocuk bakımevi. 


UN MEN HEE EN 
YY e a E a E 


YUKARIDAN AŞAĞI : 
1 — (Tersi) isim. Doğum yapan anneye 5 ay izin süresi tanıyan ve anne isterse daha düşük ücretle 3 yıl izin veren ülke, 2 — Rahatlık ünlemi. Birine ya da bir yere korunmak: üzere bırakılan. 3 — (Tersi) askerlikte bir rütbe, Kral sopası. (Tersi) bir harfin ince okunuşu, Asker, 4 — Uluslararası Demokratik Kadınlar Federasyonunun kısa adı. (Tersi) fizik biliminin ışık olaylarını inceleyen kolu. 5 — Tersi ummaktan emir, İlâve. Ezmekten emir. İsim. 
6 — İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Okulunun kısa adı. Aynı çe şitlerden olan öğelerin korıştırılmasıyla oluşmuş. 
7 — (Tersi) eli yatkın, becerikli. Başına S getirilirse kara olur. Bir haber ajansımızın simgesi. Bir bağlaç. 8 — (Tersi) gelenek. Ahirin sessiz harfleri. Beyaz renk. 9 — Bir soru. Yemek yenilen yer. 20 — Bir nota. 
Bir sayı. 11 — Yarime. Emperyalist bir ülkenin parası. 
12 — Bir cins geyik, Kışın 
yağar. Adaletten gelen bir bayan ismi. 13 — Tok, onun halinden anlamaz. Burjuvazinin bizi içine almak istediği, misâl olarak gösterilen alet. 


Ñ ANA VE 
$ ÇOÇUK 


İlerici 


ii 


a 


VARİS NEDİR? 
Varis'ler bacaklarda görülen geniş, kalın ve koyu renkli şiş damarlardır. Hem kadın hem de erkeklerde ergenlik çağından sonraki her yaşta görülebilir. Fakat kadınlarda hamilelikte ve hormonal değişikliklerin yoğun olduğu 40-50 yaşlarında gözle görülür şekilde artarlar. 

Fazla ayakta durmakla bacaklarda ortaya çıkan 

ağırlaşma ve yorgunluk en belirgin yakınmalardır. 

Varis denen bu damar genişlemelerinin çok yaygın olduğu kişilerde, bacaklarda yaralar ve morarmalar da olabilir. 

Çözüm: 1. Ayakta dururken bir süre sonra bacaklarda ileri yorgunluk ve şişmeden yakınanlar ayakta değil oturarak çalışma yollarını aramalı, uzun süre ayakta kalmamalıdır 

2. Otururken bacakları sarkıtmak fakat mümkün olduğu kadar sık uzatmak gereklidir. 

3. Eğer bacaklarda ileri morarmalar veya yaralar varsa vakit kaybetmeksizin bir sağlık merkezine başvurulmalıdır. 


DUZTABANLIK NEDIR? 
Normalde ayakların iç tarafında görülen oyukluğun bulunmadığı durumlarda ayağa düztaban denir. Düztabanlık ayak tabanlarına bir boya sürülüp düz yere bastırılarak kontrol edilir. Eğer yer- de oyuk şekil çıkarsa ayak normaldir. Eğer ayak tabanı dümdüz yere yapışır ise ayakta taban düzlüğü var demektir. 
DÜZTABANLIK doğuştan olabileceği gibi gençler- de aşırı şişmanlık, uzun süre ayakta durma veya ayak tabanlarını zayıflatan başka nedenlere bağlı olarak gelişebilir. 
Belirtileri: Ayaklardan baldırlara ve kasıklara kaağrıları, bacaklarda halsizlik ve sızlama, paytak ve içe basarak y e başağrısı ve bulantı görülebilir. 
Tedavi: Düztabanlık çocuklarda 1 -2 yaştan sonra tanınabilir. Erişkinlerde ise saydığımız şikayetlerle hekime başvurulduğunda ortaya çıkar. Çocuklar için hekimin önerdiği şekilde ayakkabı kullanmak, erişkinler için de ayakkabı içine tabanlık koymak yararlıdır. Hekimin öğreteceği özel ayak jimnastikleri de şikayetleri dindirebilir. 


İGD ULUSAL BAĞIMSIZLIK HAFTASINI KUTLADI 


Gençler Derneği 


de yapılan kitlesel gösteri- 


(İGD) 30 Ağustos - 9 Eylül arasında ilan edilen ULU-SAL BAĞIMSIZLIK HAFTA-SI'nı Afyon, Uşak, Salihli, Turgutlu, Manisa ve İzmir'- 


lerle kutlamıştır. Gösteriler son olarak emperyalizmin kovuluşunun bir simgesi Olan İzmir'de noktalanmıştır. 


i 


© 1 Eylül Dünya Börş Günü Antakya'da İKD tarafından Park Sineması'nda yapılan bir geceyle kutlandı. 


Adana Şubesi 13 Ağustos günü genel üye toplantısı yapmıştır. Üyelere şube çalışmaları hakkında bilgi verilen toplantıda, kısır ve ayran yapılmış ve türküler söylenmiştir. 


Karabağlar Temsilciliğine bağlı gecekondu bölgelerinden biri olan Günerçam'da İKD'nin açtığı okuma-yazma kursu başarnyla tamamianmıştır. Kursun kapanış günü yapılan kısir toplantısına Aydın mahallesindeki üyeler de katılmışlar ve yeni okuma-yazma öğrenen kadınlar gazetemizden çeşitli bölümleri okumuşlardır. Daha sonra İşsizlik-pahalılık ve kadinlar konulu seminer verilmiştir. 


KIRIKKALE'DE İKD'NİN Ankara'ya bağlı Kırıkkale'de ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI İKD'nin örgütlenme çalışma-SÜRÜYOR ları mahalle ziyaretleri ve üretim toplantıları biçiminde sürüyor. Kırıkkaleli ilerici kadınlar önümüzdeki günlerde, çalışmalarını geniş kesimlere duyurmak için düzenleyecekleri gecenin hazırlıkları içindeler. 
Resimde düzenlenen bir üretim toplantısına katılan kadınlardön bir bölüm görülüyor. 
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Bu sayı 25 bin basıldı. 


Gazetemizin militanca satişi Antakya'da da başarıyla yapılmaktadır. Resimde mahallelerde, parklarda, pazar yerlerinde yapılan satışlardan bir an görülmektedir. 


ADRES DEĞİŞİKLİKLERİ 
İKD Kartal Şubesinin yeni ad- 


resi Şöyledir: Kartal, İstasyon 


Cad. Uzunkaya Çarşı., No: 166 
IKD Edirne Şubesinin yeni adresi şöyledir: Kıyık Cad. 28/1, Oda'No. 1, Edirne 


© Edirne İKD Şubesi'nin eylül ayında başlattığı «Kreş Seferberliği imza kampanyasw geniş kitlelere ulaşıyor. 
Bu amaçla yerel basınla sürekli ilişki kurulup kampanyanın gazetelerde yer aimasına çalışılmaktadır. 

© Ankara Çankaya Şube si'nde 11 Eylül Şili Halkıyia Dayanışma gününde bir toplantı düzenlendi. Merkez Bankası'nda çalışan üyelerin hazırladıkları «Şili'de Faşizm» konulu seminer müzik ve şiirlerle zenginleştirildi. 

e Ankoro Çankaya Şubesi'nde ayrıca 13 Eylül günü Bayındırlık Bakanlığı, Mali- ye Bakanlığı, Kambiyo, Devlet Demir Yolları, Devlet İstatistik Enstitüsü, EGO ve Merkez Bankasından katılan İKD üyeleri ve konuklarla yemekli bir eğitim semineri düzenlenmiştir. Yemekte üyelerin yaptıkları biber dolması yenmiş, «Şili'de Faşizm» semineri tekrarlanmıştır, 

e Şişli Şubesine bağlı komisyonlar «Kreş Seferberliği Kampanyası» için 5 gecede 
700 imza topladılar. Bu çalişmalar «Sakıncalı Piyade» adlı oyunun sergilendiği tiyatroda izleyicilerin katılımıyla gerçekleşiyor. 

e Aralarında İKD Şişli Şubesi'nin de bulunduğu çeşitli demokratik örgütler, 9 


Eylülde Maden-Iş Sendikası 


6. Bölge salonunda kalabalık bir izleyici topluluğunun da katılımıyla «Şili Halkıyla Dayanışma Günü» düzenlediler. 

e İKD Fatih Şubesi'nin de katıldığı Bakırköy Demokrasi, Dayanışma komitesi tarafından düzenlenen barış 


e Ankara Çankaya Şubesinin emekçi kadınlar arasında yaptığı çalışmalar üyelerin evlerinde, gecekondularda sürüyor. Eylül ayı sonlarında Öveçler mahallesinde 70 kadın ve çocuğun katıldığı poliklinik: çalışmaları, çocuk beslenme seminerleri ve İKD'yi tanıtma toplantıları bunun en güzel ör- 


nekleriydi. 


I Ekim 1978 


OZ- 


kısa haberler 


gecesi Bakırköy Hatkevi'nde coşkuyla kutladı. Çevre halkın ve esnafın katıldığı gecede Barış Derneğinden Bedir Aydemir, Nötron Bombasını ve bombaya karşı olmanın önemini anlatan bir konuşma yaptı. Konuşmayı 2. 
Dünya Savaşı'nı gözler önü- ne seren belgesel bir film izledi. 

e İKO Bahkesir Şubesi üyeleri, dokuma fabrikasında çalışan kadınların çocuklarına emzirme odasi ve kreş açılması için pazarda bildiri dağıtmışlardır. Anı gün Kadınlorın Sesi Gazetesinin de satışı yapılmıştır. 

e 26 Ağustos günü İKD İzmir Şubesi'nin hazırladığı «Ulusal Bağımsızlık» konulu seminere demokratik örgütlerden de katılım sağlandı. 
Aynı gün İGD Tiyatro Kolu ulusal bağımsızlık konusunu içeren bir de oyun oynadı. 

e 10 Eylül 1978 günü İKD Manisa Şubesi'nin kongresi yapılmıştır. Yönetim Kuruluna şu arkadaşlar seçilmişlerdir: Filiz Nalbantoğlu, Emel Çırpan, Sabriye Yırtıcı, Muhterem Fazlılar, Gülşen Atalay, Selma Akdağ, Nalle Öz. 


© Müşkile köyü, 2000 nüfuslu ve halkın geçimini zeytincilikle sağladığı bir köy. 
Köyde ne sağlık ocağı var “ne » Bürsoli ci kadınlar köyün kadınlarıyla konuşmuşlar ve onların sorunlarıyla İlgilenmişlerdir. Köye ebe getirmek üzere imza kampanyası başlatan İKD üveleri ayrıca köy halkıyla dayanışmüalarını göstermek için onlarla birlikte kanal yapimına da katılmışlardır. 


e 30-31 Ağustos günlerinde Ankara'da bulunan Sovyetler Birliği Barışı Koruma Komitesi Dış İlişkiler Dairesi Genel Müdürü Hodavera, 30 Ağustos günü İKD Ankara Çankaya Şubesini ziyaret etmiştir. Mahallelerden ve işyerlerinden gelen kadınlarla yapılan çaylı sohbet toplantısında, Hodavera kadinların dünya barışındaki önemini ve Sovyetler Birliği'nde kadınların rolünü anlatmıştır. 
Cana yakınlığı ile herkezin kalplerini fetheden Hodavera'- ya kadınlar kendi yaptıkları karanfilerden armağan etmişlerdir. 


YAZIŞMA ADRESİMİZ KADINLARIN SESİ 
GAZETESİ BABIALİ CAD. 
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